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Gemoedelijk  

Gelderland 

6-12 juni 2025 
 

 
                                    Carolien                   Connie         Jolanda     Marten     Ineke 
                                            Carolien                Anne-Claire                        Zoffie 
 
                                          Voor het busje bij ons huis De Rode Beer in Heerde 
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Vrijdag 6 juni 
 
De vakantieweek begon in Heerde  
De gasten zijn Anne Claire, Carolien, Connie, Marten en Zoffie 
Als begeleiders Carolien, Ineke, Jolanda. 
Het busje stond geparkeerd naast het huis. 

 

 
 
 
 
 
 
De boodschappen waren net opgeruimd, 
toen de eerste gasten aankwamen.. 
Na een bakje koffie of thee werden de 
kamers ingedeeld en de bedden 
opgemaakt.   
Marten, Carolien, Connie en Anne Claire 
slapen beneden

 
 

 

              
 
 
 
 
             Achter het huis is nog een    

overdekt terras. Helaas 
vanwege het weer slechts één 
keer gebruikt. 
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Nog even wat drinken en dan blijken de mensen toch wel trek te hebben. Dus eten 
klaarmaken. Voor deze keer werd er spaghetti gemaakt en als toetje wat vla en 
yoghurt. 

 
 

Tafel opruimen en als deze leeg is, kunnen we er mooi spelletjes op spelen. 

 
 
Besproken werd wat morgen te doen:  

- kaarten kopen  
- terrasje pakken met wat lekkers 
- boodschappen halen 
- restaurant bestellen om uit eten te gaan 
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Zaterdag 7 juni 

Het is een lekkere langzame opstart. De eerste is al om half negen wakker. 
Iedereen heeft lekker geslapen al was het anders dan thuis, even wennen. 
Een aantal douchen en komen dan aan tafel, anderen doen het vanavond. 
De  zon schijnt tussen de miezer-buien door.  
 
Na het ontbijt gaan we het centrum in 
voor een welkomstgebakje 
(aangeboden door Tendens) met wat 
drinken erbij. Dat smaakte beide 
heerlijk. Voor de thuisblijvers werden 
er ansichtkaarten met postzegels 
gekocht. Connie scoorde haar 
welverdiende vakantieknuffel. Het was 
lekker droog en niet koud dus dan nog 
maar even verder lopen.  
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Terug bij het huis was het allang etenstijd geweest. Voor de liefhebber werd  er 
spaghetti-van-de-dag-ervoor nog opgewarmd. 

 
  
Na het eten even bjjkomen/ rusten. Gelukkig was het weer droog dus zijn we lopend 
naar de supermarkt gegaan en hebben we met zijn allen de boodschappen gehaald. 
Bij Restaurant de Postkamer mochten we komen eten. 
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Vanwege de grote keus hebben we thuis op ons gemak bedacht wie wat wilde 
hebben voor het diner.  
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Na het heerlijke eten zijn we terug gegaan naar ons huis. Voor de liefhebber was er 
een toetje en/of  een bakje koffie/thee. Op tv was Marble mania en daarna De Kwis 
met ballen dat gezien moest worden. 
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Nog wat drinken met wat lekkers (in ieder geval kaas en worst) en dan alweer naar 
bed, want slapen in de stoel is niet de bedoeling. 
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Zondag 8 juni 
 
 
 

Iedereen heeft lekker geslapen 
ondanks de regen die gevallen is. 
Dames en heer hebben heerlijk 
gedouchte dus mooi fris aan tafel.  
Door speurwerk is de hangmat voor 
de bad-takel gevonden. 
Ontbijt met een eitje erbij daarna 
lekker bakje koffie.  

 
  

 
Gelukkig was het even droog waardoor we een ommetje hebben 
gemaakt in de buurt. 
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Dit is een mooi putdeksel, zoals je ze meer  ziet in Heerde. 
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Eten- uit – het – vuistje krentenbollen en bruinbrood. Wat te drinken erbij 
en we zijn klaar voor een rondje in de auto langs de IJssel.  

 
 
 
 
 
 
 
Achterin de bus werden de twee 
rolstoelen en drie rollators gezet. 
Ook de ansichtkaarten werden 
meegenomen om in de 
brievenbus te doen.  
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Van Heerde naar Veessen naar Hattem en in Zwolle op het 
parkeerterrein van Het Engelse Werk een pakje drinken met koek 
genuttigd. We zagen een grote boot voorbij varen met een auto op het 
dek. Lege verpakkingen in de prullenbak gedaan.  
 
 
Terug naar Heerde waar we 
verzoeknummers bij toerbeurt 
konden opgeven, liefst liedjes om 
mee te blèren. Voor bij “We 
dansen de samba” van Andre 
van Duin hebben we 
sambaballen gemaakt.  
Een papieren beker met wat 
fusilli erin en een stukje papier 
afgeplakt.  
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Dan is het tijd voor 
pannenkoeken (spek / kaas / 
naturel) met jam /stroop/ 
poedersuiker of pastachoca erop. 

      

 
Als toetje kloppudding saroma in twee smaken (geklopt door Zoffie) en 
slagroom voor de liefhebber erop. 
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Maandag 9 juni 
 
 
 
In Elburg is er een pinkstermarkt. 
Van Tendens krijgen we allemaal 
een tas, waarin we onze 
aankopen kunnen doen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de busrit hebben we wel 

een bakkie drinken verdiend. 
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Smikkelen van kibbeling met saus. En lekker dat ie is. De vingers 

worden erbij afgelikt. 
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Roeien in een sloep aan een elastiek. 

 
Groepsfoto in Elburg bij de haven  
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Na thuiskomst boodschappen 

halen voor het avondeten  

(bourgondische aardappeltjes, 

witlof, worstje) en voor morgen 

brood en wat lekkers voor bij de 

koffie. 

  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Genieten van toetje en dan tafel 

opruimen. Daarna naar de kelder 

om te zien wat daar is. Links een 

kast voor snoezelgebeuren, een 

tafeltennistafel en  

 

 

 
 

Een piano, maar die klonk vals.
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Dinsdag 10 juni 
Wederom weer regen bij het 

opstaan, maar we vermaken ons 

prima.  

Deze morgen doen we spelletjes 

en laten iemand genieten van het 

volgelopen bad door haar erin te 

takelen. En genoten heeft ze. De 

mede reisgenoten komen even 

kijken hoe het is. 

 
 

Als lunch worden de overgebleven pannenkoeken en spaghetti op 

gepeuzeld.  

Bij het instappen in de bus is het gelukkig droog. We zitten net in de bus 

en het begint direct te plenzen. Op naar het Bakkerijmuseum in Hattem. 
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Het museum bestaat uit 

meerdere gebouwen. De 

rolstoelgangers kunnen helaas 

niet boven rondkijken. In het 

tweede gebouw wordt een show 

gegeven door een bakker met 

veel humor.  
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Na de show in het restaurant wat 

gedronken. Enkele hebben 

poffertjes besteld en lekker 

opgepeuzeld. Daarna een stukje 

door het centrum van Hattem 

gelopen. 
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Woensdag 11 juni 
Vanmorgen beginnen we met mooi weer. Douchen , ontbijten en voor 
degene die nog wil, shoppen in het centrum van Heerde. Om twee uur 
moeten we in Zwolle zijn voor een boottocht. 

     
De boot komt aanvaren.                    De Peperbus is de toren van Zwolle. 
 

 
Zo zaten we in de boot. 
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Oude stadsmuur en oude bewoonde boten.   De Aa stroomt onder het centrum en komt hier eruit 

 
Een zwanengezin vader, moeder en zes kinderen. 

 
Een van de vele oude bruggen 
 

                        
 

                       
Na de boottocht is het een welverdiend ijsje. 
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Terug van de boottocht nog even bijkomen op het terras en dan naar de pizzeria.  

 

Heerlijk gegeten.  
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Donderdag 12 juni 
Alweer de dag van afscheid. Ondanks het weer hebben we een heel gezellige week 
gehad in huize De Rode Beer, waar we met plezier aan terug kunnen denken.

 
 

                               

 
 

 

 

 

  
 

 

 

Carolien, Ineke en Jolanda willen jullie bedanken voor de leuke gezellige week en 
hopelijk tot een volgende keer. 
      

 


